
Lodewijk IV het Kind: september of oktober 893 in 

Altötting - 20 of 24 september 911 waarschijnlijk in 

Frankfurt am Main 

 
Koning van het Oost-Frankische Rijk 

Periode: 900-911 

Voorganger: Arnulf van Karinthië 

Opvolger: Koenraad I van Franken 

Lodewijk het Kind (893 – 20/24 september 911), ook wel Lodewijk III of Lodewijk IV 

genoemd, was de koning van Oost-Francië van 900 tot aan zijn dood in 911 en was 

daar de laatste heerser van de Karolingische dynastie. Hij volgde zijn vader op, koning 

Arnulf van Karinthië in 899, toen hij zes jaar oud was en regeerde tot zijn dood op 17- 

of 18-jarige leeftijd.  

 
Arnulf van Karinthië en Lodewijk het Kind door Johann Jakob Jung (1840). 



Lodewijk erfde ook de kroon van Lotharingen met de dood van zijn oudere onwettige 

halfbroer Zwentibold in 900. Tijdens zijn bewind het land werd geteisterd door 

Magyaarse invallen. 

 
Zwentibold-fontein in Münstereifel 

Lodewijk werd geboren in september of oktober 893 in Altötting , hertogdom Beieren. 

Hij was de enige wettige zoon van koning Arnulf van Karinthië en zijn vrouw, Ota , een 

lid van de Conradine-dynastie. Hij had minstens twee broers: zijn oudere, onwettige 

broer Zwentibold, die Lotharingen regeerde, en een andere broer genaamd Ratold , 

die kort het Koninkrijk Italië regeerde. Ratold's moederschap en leeftijd zijn onbekend. 

Lodewijk werd op 4 februari 900 in Forchheim gekroond. Dit is de vroegste Oost-

Frankische koninklijke kroning waarvan bekend is dat er gegevens bestaan. Lodewijk 

had een zwak persoonlijk gestel, vaak ziek, en vanwege zijn jonge leeftijd waren de 

teugels van de regering volledig in handen van anderen - de edelen en bisschoppen. 

Inderdaad, de kroning was waarschijnlijk een gevolg van het feit dat Lodewijk weinig 

kon winnen ten koste van de edelen. 

De meest invloedrijke raadsleden van Lodewijk waren Hatto I en Solomon III (bisschop 

van Konstanz). Het waren deze twee die verzekerden dat het koninklijk hof in de zaak 

van het hertogdom Franken in het voordeel van de Conradines tegen de Babenbergers 

besliste. Ze benoemde de neef van Lodewijk, Conrad, tot hertog. In 903 werd onder 

Lodewijks bewind het Raffelstetten Douanereglement uitgevaardigd, het eerste 

douanereglement in het Oost-Frankische deel van Europa. 

In 900, tijdens de Hongaarse invasies van Europa, verwoestte het Magyaarse leger 

Beieren. Een andere groep Magyaren werd verslagen door Luitpold, markgraaf van 

Beieren en bisschop Richer van Passau. In 901 verwoestten ze het hertogdom 

Karinthië. In 904 nodigde Louis Kurszán, de Kende van de Magyaren, om de 

onderhandelingen, maar doodde hem en zijn delegatie. In 906 verwoestten Magyaren 

tweemaal het hertogdom Saksen. In 907 brachten ze een zware nederlaag toe aan de 

Beieren die Hongarije waren binnengevallen, waarbij de markgraaf Luitpold en vele 

hoge edelen werden gedood in de Slag bij Pressburg..  



 
Dood van Luitpold in de Slag bij Pressburg ( Wilhelm Lindenschmit de Oude ) 

Volgend jaar waren Saksen en Thüringen aan de beurt, en in 909 Alemannia. Bij hun 

terugkeer echter bracht Arnulf, hertog van Beieren, hen een nederlaag toe bij de rivier 

de Rott, maar in 910 versloegen zij op hun beurt het leger van Lodewijk het Kind in 

de Slag bij Augsburg. Lodewijk probeerde zelf wat militaire controle over te nemen 

naarmate hij ouder werd, maar hij had weinig succes tegen de Magyaren. Zijn leger 

werd in 907 bij Ennsburg vernietigd. 

In een staat van wanhoop, mogelijk geteisterd door een zware depressie, stierf Louis 

op 20 of 24 september 911 in Frankfurt am Main, zeventien of achttien jaar oud. 

Lodewijk werd begraven in het klooster van Sint Emmeram in Regensburg, waar zijn 

vader Arnulf van Karinthië lag. Zijn dood maakte een einde aan de oostelijke (Duitse) 

tak van de Karolingische dynastie. 

 
Klooster van Sint Emmeran 



 

 


