
Alfons XII van Spanje 
Alfons XII (geboren als Alfonso Francisco de Asís Fernando Pío Juan María de la 

Concepción Gregorio Pelayo) (Koninklijk Paleis in Madrid, 28 november 1857 – El 

Pardo, 25 november 1885) 

 
Koning van Spanje 

Periode: 1874-1885 

Voorganger: Amadeus I (voor de Eerste Republiek) 

Opvolger: Alfons XIII 

 
Geboorteplaats: Koninklijk Paleis van Madrid 

 



Hij was de zoon van koningin Isabella II en, althans officieel, van haar neef en 

echtgenoot Frans van Assisi. 

 
Portret van Prins Alfonso op ongeveer zevenjarige leeftijd met zijn moeder Isabel II 

en zijn vader Francisco de Asís de Borbón. 

Hij vergezelde zijn moeder nadat zij in 1868 was afgezet naar het buitenland en 

groeide op in Wenen en het Verenigd Koninkrijk. Isabella deed in 1870 te zijnen 

gunste afstand van (haar aanspraak op) de troon. In de chaos van de Eerste 

Spaanse Republiek, die volgde op de troonsafstand van de in 1870 tot koning 

gekozen Amadeus I, kregen uiteindelijk de alfonsistische krachten de overhand. 

 
Amadeus I van Spanje 

Alfons werd in 1874 tot koning uitgeroepen en oefende het gezag sinds 1875 ook de 

facto uit. Hij voerde een gematigd en succesvol bewind, waarin de steun voor zijn 



koningschap groeide. Alfons XII en zijn vrouw koningin Maria Cristina brachten hun 

zomers door in het Paleis van Aiete in San Sebastian, waardoor voornamelijk onder 

invloed van de koningin die stad zich ontwikkelde tot een elegante badplaats. 

 
Paleis van Aiete in San Sebastian 

Alfons huwde in 1878 María de las Mercedes, dochter van Anton van Orléans-

Montpensier. Zij stierf echter al na enkele maanden.  

 
Maria de las Mercedes van Orléans 

In 1879 hertrouwde hij met Maria Christina van Oostenrijk, dochter van aartshertog 

Karel Ferdinand.  



 
Maria Christina van Oostenrijk 

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: 

• Maria de las Mercedes (11 september 1880 - 17 oktober 1904), gehuwd met 

Karel van Bourbon-Sicilië 

• Maria Theresia (12 november 1882 - 23 september 1912), gehuwd met 

Ferdinand Maria Lodewijk van Beieren 

• Alfons (17 mei 1886 - 28 februari 1941), koning van Spanje, trouwde met 

Victoria Eugénie van Battenberg 

Op 28 september 1885 informeerde Laureano García Camisón, de lijfarts van de 

vorst, premier Cánovas del Castillo dat de koning nog maar een paar weken te leven 

had en dat hij hem adviseerde om naar het El Pardo-paleis te verhuizen in de hoop 

dat het daar beter met hem zou gaan. De koning bleef echter zijn verplichtingen 

nakomen en vertrok pas op 31 oktober naar El Pardo. Op 23 november bezocht de 

Duitse ambassadeur hem daar en trof hem aan met een gezicht "helemaal wit en 

bloedeloos, zijn lippen blauw, zijn mond half gesloten en zijn ogen levenloos, net als 

zijn stem en zijn hele uiterlijk." De koning zei tegen hem: “Ik dacht dat ik fysiek heel 

sterk was… Ik heb de kaars aan beide kanten opgebrand. Ik ontdekte te laat dat het 

niet mogelijk is om de hele dag te werken en de hele nacht te feesten. Ik zal het in 

de toekomst niet meer doen." 

Diezelfde dag kreeg hij een aanval van kortademigheid. De volgende dag, 24 

november, stelden artsen bij hem de diagnose dat hij leed aan " acute tuberculose, 

waardoor de verheven patiënt in groot gevaar verkeert." Op 25 november om kwart 

voor negen in de ochtend overleed hij. 



 
Paleis El Pardo in 1885. Op 31 oktober verhuisde Alfonso XII erheen op aanbeveling 

van zijn artsen. Hij zou daar op 25 november sterven. 

 
De dood van Alfonso XII of de laatste kus (1887) van Juan Antonio Benlliure . Aan 

het bed van de zaten koningin Maria Cristina van Habsburg en de twee dochters van 

de vorst. 



 

 
Handtekening van Alfonso XII van Spanje 

De dood van koning Alfonso XII veroorzaakte een diepe schok in het land. "De 

straten [van Madrid] waren onbegaanbaar... Duizenden rijtuigen staken alle kanten 

op en namen de weg naar El Pardo", zo verhaalt een kroniek uit die tijd. De kist werd 

naar het Koninklijk Paleis gebracht, waar de rouwkapel werd ingericht en door 

duizenden mensen werd bezocht. Op de 29e werd hij naar het klooster van El 

Escorial gebracht , "opnieuw te midden van een grote menigte", waar hij werd 

begraven. 

 
Het klooster van El Escorial gezien vanuit de lucht en vanaf de berg Abantos 

 
Graf van Alfonso XII 


